
Maandag 17 februari 2025 stond voor de Camino-mannen in het taken van een rondleiding 
in de molen "Windlust" aan Kortenoord, langs de IJssel in Nieuwerkerk.

De historie van de molen gaat honderden jaren terug. Enthousiast en gedreven werd ons ieder stukje
geschiedenis en de werking van de molen verteld en zijn we tot bij de molenkap rondgeleid. 

De molenstomp en ‘bijgebouwen’ (graanmaalderij) werden in januari 1999 door de Stichting Molen
Kortenoord aangekocht. Met medewerking van Rijk, Provincie, Projectgroep Hollandsche IJssel,
Gemeente, Rijksmonumentendienst, Hoogheemraadschap Schieland en een heleboel sponsors,

donateurs en vrijwilligers, werd in iets meer dan vijf jaar tijd Korenmolen Windlust in oude glorie
hersteld. En dat is heel mooi gedaan. In de molen waan je je in vroegere tijden. 

In mei 2005 werd het molencomplex, bestaande uit de korenmolen, het molenaarshuisje, 
Dagcentrum Korenaer met theeschenkerij, werkplaats en 

bakkerij (voor cliënten met een verstandelijke beperking), officieel geopend.
Het is de moeite waard om een bezoek te brengen aan dit historische plekje aan de Hollandsche IJssel,

waar Korenmolen Windlust nog steeds in gebruik is.

Na de rondleiding is het gezelschap in het knusse restaurant aan de koffie gegaan. De mannen hebben
bijgepraat, kennis gemaakt met nieuw aangeschoven mannen en genoten van een heerlijke lunch.

Een geslaagde ochtend!

 Op 27 maart brengt de Camino Mannengroep een bezoek aan het Gouda Museum. 

De Camino Mannengroep op pad: 
Rondleiding molen Windlust


