
De Camino Mannengroep: mannen uit onze doelgroep die samen van alles
ondernemen en er willen zijn voor elkaar. Zij bedenken en organiseren

uitjes en activiteiten, onder begeleiding van Theo en Jan, vrijwilligers bij
Camino. Op 25 oktober stond het Louwman museum op het programma. 

 “We hadden een tweede bezoek te gaan. De eerste keer, een jaar geleden, waren
we niet verder gekomen dan de tweede verdieping (in de tijd gezien bezoek je
deze verdieping als eerste). Dus op naar het Louwman museum voor de eerste
verdieping en de begane grond. Al was het maar, omdat op de begane grond

heerlijke appeltaart wordt geserveerd…  We waren zes man sterk. Naast enkele
oud gedienden, was het fijn om nieuwe gezichten te verwelkomen.

De Camino Mannengroep op pad: 
 Louwman museum deel II & lunch

Na koffie met appeltaart in het restaurant, zijn we begonnen aan een rustige wandeling
door het museum. Net als de voorgaande keer, was het bezoek de moeite waard. De rijke

geschiedenis van de auto - van antiek tot modern - levert altijd verrassingen op. 

Lees verder op de volgende pagina >>



De volgende activiteit voor de Mannengroep staat weer gepland. Op vrijdag 29 november 2024
om 10:30 gaat de groep kegelen in het dorpshuis ‘Op Moer’ in Moerkapelle.  
Wil je mee en /of je aansluiten bij de groep? Meld je dan aan via de website:

https://www.centrumcamino.nl/programma/meer-voor-mannen/.
Theo zal daarna contact met je opnemen.

Zo blijkt de eerste elektrische auto - de Baker Electric Roadster - al in 1908 in Amerika
gemaakt te zijn (zie foto's van de hele auto, het batterijen compartiment en de eerste
'laadpaal'). De verdere productie ervan is gestaakt, omdat er weinig animo voor was,

vanwege de snelle ontwikkeling van steeds betere verbrandingsmotoren. Hoe anders is
dat vandaag de dag.

Na het museumbezoek reden we naar ons stam-lunchcafé: Het Wapen van Moerkapelle,
waar we als vanouds van een goede lunch genoten.”


